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De kruisvaarder-
aandeelhouder

oplui van bedrijven die er de kantjes van-
af lopen, mogen — zeker sinds Fortis —
zwaar weerwerk verwachten van De Klei-
ne Belegger. Laurent Maes is via zijn
blog de gedreven kruisvaarder bij het
Belgische aluminiumbedrijf Coil. Al sinds hij aan-
deelhouder werd in 1998 weert Maes zich als een
duivel in een wijwatervat. Omdat hij 15.000 euro in
het toen fel bewierookte Coil stopte, maar de waar-
de van zijn investering gaandeweg zag verdampen.
En ook uit principe. “Het management van Coil
zuigt het bedrijf leeg.”

CEO Timothy Hutton kende zichzelf onlangs een
bonus toe van 320.000 euro door zichzelf vijf pro-
cent van het aandelenkapitaal toe te kennen. Daar
is nochtans geen reden toe, want de verliezen sta-
pelen zich op. Het management beloont zichzelf al
jaren alsof het een multinational betrof, hoewel het
bedrijf slechts 240 werknemers telt. Maes is niet
de enige die dat aanklaagt. Ook het Spaanse Alu-
coat, dat tien procent van de Coil-aandelen bezit,
is not amused en nam advocaat Mischaél Modrika-
men onder de arm. Wordt dus wellicht vervolgd.

Maes verkocht zijn Coil-aandelen al in 2004, be-
halve één. “Om de strijd te kunnen voortzetten.”
Als een roepende in de woestijn? (korte stilte) “Er
zijn wellicht interessantere dingen in het leven dan
Coil, ja. En toch. Wat daar allemaal gebeurt, vind ik
onbegrijpelijk. Maar ja, wat wil je? Een Belgisch
bedrijf dat in Parijs genoteerd is, dat valt tussen
twee stoelen. Geen enkele analist heeft er aandacht
voor en de toezichthouders spelen de bal steevast
naar elkaar door.”

Toch een positieve noot. Maes — die TEW stu-
deerde — is financieel analist geworden dankzij
zijn noeste studiewerk over Coil. De geleden Coil-
verliezen heeft Maes al lang gecompenseerd met
“beleggingen in ondergewaardeerde parels”. (1)

C.D.C.

Is: de belangenverdediger van de kleine Coil-aan-
deelhouders. Werkt in de non-profitsector
Vrije tijd: gezin (getrouwd, twee dochters), de beurs,
fitness, fietsen, mountainbike




